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24ste jaargang No. 23  Vrijdag 5 december 2025 

 
 

Meditatie 
 

En toch wacht de HEER op het ogenblik 
dat Hij jullie genadig kan zijn; 

toch zal Hij zich oprichten 
om zich over jullie te ontfermen. 

Want de HEER is een God van recht. 
Gelukkig de mens die op Hem wacht. (Jes. 30:18) 

 
In dit vers gaat het over wachten en verwachten. Wachten 
vinden we vaak bar lastig. Velen in Ommen, inclusief ikzelf, 
vinden het vervelend om vast te zitten in het verkeer bij de 
Vechtbrug. Lastig is ook het volgende: je wacht op een 
belangrijk telefoontje of WhatsApp-berichtje en het komt maar 
niet. 
Waar veel mensen op wachten is op een aarde vol vrede en 
liefde. We zien dingen op tv of in ons eigen leven waar we 
moeite mee hebben. We zouden zo graag zien dat er geen 
verdriet meer was. Dan vragen mensen soms verbaasd: 
waarom grijpt God niet in?  
In de tekst uit Jesaja klinkt een omgekeerd geluid: de Here Zelf 
wacht namelijk. Hij wacht op het moment dat Hij genadig kan 
zijn. Dat had er toen mee te maken dat Zijn volk ver van Hem 
afgedwaald was. Ook vandaag weet God van al het onrecht dat 
er op aarde gebeurt. Daarom is het een goede boodschap dat 
God geduld heeft. Ooit komt Zijn oordeel namelijk. Dat is een 
zaak van leven of dood. God schenkt mensen nog steeds de tijd 
om Zijn liefde te aanvaarden. We krijgen nog steeds tijd om 
berouw te tonen over onze misstappen. We krijgen nog steeds 
tijd om Jezus Christus te geloven, om Hem als Verlosser te 
aanvaarden. Het bloed van Jezus reinigt je dan van alle 
ongerechtigheid. 
‘Waarom grijpt God niet in?’ Uit de stam van Juda werd met 
Kerst Jezus Christus, Gods Zoon, geboren. Daar zien we dat God 
allang ingegrepen heeft in onze geschiedenis. Hij heeft Zijn 
helpende hand uitgestoken naar mensen die verdwaald zijn. De 
Here doet dat nog en we hebben nog altijd tijd om Zijn hand 
aan te nemen. Helaas raakt het veel mensen niet, dat God op 
zo’n geduldige, vergevende manier ingrijpt. Hoe wonderlijk is 
het dan, dat God zoveel geduld heeft, dat Hij nog steeds erop 
blijft wachten dat er mensen naar Hem terugkeren. Ook 
richting Kerst 2025 grijpt God dus in op deze wereld, door 
mensen te wijzen op Jezus, het Licht van de wereld. Gelukkig 
ben je, als je Hem verwacht. 
 

Ds. Jos Hoogstede 

 
 

Leesrooster 
 

 
Za. 6 december  Hand. 27: 13-26  
Zo. 7 december  Hand. 27: 27-38 
 
Ma. 8 december  Hand. 27: 39-44 
Di. 9 december  Psalm 72 
Wo. 10 december  Hand. 28: 1-10 
Do. 11 december  Hand. 28: 11-22 
Vr. 12 december  Hand. 28: 23-31 
Za. 13 december  Psalm 28 
 
 
Zo. 14 december  Jesaja 6: 1-13 
Ma. 15 december  Jesaja 7: 1-9 
Di. 16 december  Jesaja 7: 10-17 
Wo. 17 december  Jesaja 7: 18-25 
Do. 18 december  Psalm 146 
Vr. 19 december  Matteüs 1: 1-17 
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Zondag 7 december 2e Advent 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Gez. dienst in Geref. kerk 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Mw. H.J. Dekker, Vriezenveen 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Herbert Kippers 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger, Westerhaar 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Marinus Dunnewind 
Gastdames: Jenny Dankelman 
 Jenny Hofmeijer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. J. Hoogstede 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. G. Dijk 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heren: Geert Tent 
 Tiny Veurink   
 Arie van Dorland 
 Dienke van Dorland 
Afgevaardigde Hg: Marieke Veneberg 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst (zie poster) 
Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 12 dec. 18.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 12 dec. 19.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
 
 
 

 
 
 

Zondag 14 december 3e Advent 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Arjan Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Jacqueline ten Kate 
 Wim ten Kate 
 Diny Willems 
U kunt koffiedrinken na de dienst in Pand25 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J. Riemersma 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Margriet Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen 
15.30 uur: Bijzondere kinderdienst  
 Kindertheater Knettergek 
U kunt koffiedrinken na de dienst in de kerk 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. J. Hoogstede 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Ada van der Snel 
Gastdames: Jenny Hofmeijer 
 Ada van der Snel 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. A. de Vries, Nijverdal 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes-Vrielink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Diny en Henk Visscher 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J. Schipper, Dalfsen 
Organist: Gert Olthof 
Ouderling van dienst: Mw. F. Slotman 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
’t Vlierhuis 
Maandag 15 dec. 10.30 uur: Dhr. K. Schaap 
 
Oldenhaghen 
Vrijdag 19 dec. 18.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 19 dec. 19.30 uur: Dhr. A. Martens 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
Adventsproject Kindernevendienst Hervormde gemeente en 
de Gereformeerde kerk 
De titel van het adventsproject van dit jaar is: Geluksbezorger. 
Deze titel is ontleend aan de ‘vreugdebode’ uit het Bijbelboek 
Jesaja. 
De vreugdebode 
In het Bijbelboek Jesaja wordt verteld over een vreugdebode: 
Iemand die goed nieuws komt brengen (Jesaja 52:7).  
Hij kondigt de vrede aan en vertelt dat God mensen redt. 
 
7 december Jesaja 11:1-10 Een prachtkoning 
Jesaja vertelt dat er een nieuwe koning zal  
komen, die zal regeren met de geest van de  
Heer. Dan zal er rechtvaardigheid en vrede  
zijn. Kennis van de Heer zal de aarde vervullen,  
zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
 
14 december Jesaja 35:1-10 Zie je het voor je? 
Jesaja vertelt over een woestijn die gaat bloeien.  
Zo maakt God een nieuw begin! 
 
Kerstcollecte Binnenlands Diaconaat  
Nederland - Samen tegen armoede  
Van harte aanbevolen! Samen tegen 
armoede. Steeds meer gezinnen 
kunnen de eindjes nauwelijks meer 
aan elkaar knopen. Kinderen gaan 
zonder ontbijt naar school, de Voedselbank kraakt onder de 
groeiende vraag en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe 
aanvragen. Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: 
volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000 mensen 
onder de armoedegrens en 1,2 miljoen net daarboven, maar 
zijn erg kwetsbaar. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die 
écht helpen: van directe hulp tot structurele oplossingen.  
Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie 
mensen in armoede en organisaties die strijden tegen 
armoede. Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage 
over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
collecte Diaconaat - Samen tegen armoede, of doneer online. 
Hartelijk dank voor je gift. 
 

Hervormde gemeente 
 
14 december Kindertheater Knettergek  
Dienst voor jong en oud, een héle bijzondere dienst. Daar moet 
je bij zijn! De dienst begint om 15.30 uur in de Hervormde kerk. 
Dit is een christelijk theater dat het evangelie wil vertellen aan 
kinderen (en gezinnen) door middel van verschillende 
voorstellingen. In de voorstellingen staat Jezus centraal en 
vertellen zij over Gods liefde. Het thema van de voorstelling is: 
‘Samen sterk’. Een thema dat vandaag de dag heel actueel is! 
De dienst wordt o.a. met en door kinderen verzorgd! De 
collecte gaat dit keer naar Stichting Jarige Job. Aan alle 
kinderen, gezinnen, maar juist ook de belangstellende 
oudere(n) een echte aanrader om te bezoeken en er bij te zijn! 
De deuren van de kerk zijn om 15.00 uur geopend voor koffie, 
thee, ranja en iets lekkers. Vertel het verder, allen van harte 
welkom! 

Commissie bijzondere diensten 
 
 
 
 

Collecten 
7 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Bloemenfonds / ZWO 
 
14 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
15.30 uur:  Stichting Jarige Job 
 
Zondagskind 
Ommen 
7 december: Gez. dienst in Geref. kerk 
14 december: Marith Hekman 
 
Kinderoppas 
Ommen 
7 december: Sharon Hekman 
  Samantha Zwanepol 
14 december: Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
7 december 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
14 december 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
7 december: Maartje Herbert 
  Marloes Kassies  
14 december: Monique Welink 
  
Witharen 
7 december: Ilse van Harten 
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Wijkberichten 
 

 
Zondag 23 november zijn in de eredienst de namen genoemd  
van gemeenteleden die zijn overleden in het kerkelijk jaar  
2024-2025. Zowel in de eredienst als ook nu, herdenken wij  
hen in eerbied en wij zullen hun namen niet vergeten. 
 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. D.J. de Lange 
Mw. J.H. de Ruiter-Kremer 
Mw. A. Brus-Bouwman 
Dhr. K.A. Vegter 
Dhr. P. Achterberg 
Dhr. J. Dubbink 
Dhr. W. Menzo 
Mw. H. Paarhuis-Poelarends 
Mw. H. Schrijver-Olthof 
Dhr. D. den Uijl 
Mw. B. van Lohuizen-Paarhuis 
Dhr. R. Lanjouw 
Mw. G. Weenink-Oegema 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
De Kindernevendienst volgt het Adventsproject van Kind op 
Zondag. Ook ik zal in mijn diensten de Bijbelgedeeltes volgen 
die bij ´Geluksbezorger´ horen. Op 7 december lezen wij Jesaja 
11: 1-11. Jesaja vertelt dat er in de toekomst een nieuwe 
Koning zal komen. Een Koning die niet uit is op macht maar 
juist een dienaar wil zijn. 
Op 14 december lezen wij Jesaja 35: 1-10. Jesaja laat ons dan 
naar de woestijn kijken. Hij verzekert ons dat deze doodse 
natuur weer tot leven zal komen. De woestijn die bloeit als 
teken van God die wat ‘doods’ is weer tot leven wekt. 
Iedereen van harte welkom! 
 

Omzien naar elkaar 
Alle zieken thuis of elders bidden wij de nabijheid van onze 
Heer en Heiland toe. 
 

Doopdienst 
In de morgendienst van 28 december zal er gedoopt worden. 
Doopouders die van deze gelegenheid gebruik willen maken 
mogen contact met mij opnemen (voor zover ze dit nog niet 
gedaan hebben). 
 
 

Kerstnachtdienst TV-Oost 
Wanneer u naar TV-Oost kijkt dan zult u de komende tijd mijn 
gezicht tegenkomen in filmpjes met daarin de aankondiging 
van de opnames van de Kerstnachtdienst. De opnames zijn dit 
jaar in de Boomhofkerk van Gramsbergen op woensdag 
17 december. Iedereen is van hare welkom. 
 

Tot Slot 
Tegenwoordig zijn pakketbezorgers een vertrouwd beeld in de 
straat. Ze brengen wat is besteld. De ‘Geluksbezorger’ brengt 
ons iets wat we niet hebben besteld maar waar we niet zonder 
kunnen! 

Vrede en alle goeds! 
Ds. Henry Dorgelo 

 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Wnd. Coördinator: Mw. A. van der Snel-Noordzij 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bijbelgesprekskring 
Zoals in de app van PKN Ommen vermeld werd, is de vorige 
avond niet doorgegaan, omdat ik lichte koorts had gehad. 
Verder had ik in het vorige kerkblad per ongeluk een verkeerde 
datum gezet. De eerstvolgende bijeenkomst is D.V. op 
donderdag 11 december. We lezen en bespreken dan Efeze 2. 
 

Tot slot 
Sommigen hebben misschien het boekje De humor van de 
Bijbel van Okke Jager wel eens gelezen, maar dat is vast al lang 
geleden. Blijdschap is een belangrijk onderdeel van het geloof 
en vanuit die gedachte deel ik het volgende verhaal. Het staat 
op verschillende websites, bijvoorbeeld op die van PKN 
IJsselmonde: 
Een kleine jongen zat op een bankje in het park. Op zijn schoot 
lag een geopende Bijbel. Hij las in het boek over de machtige 
werken van God. Even later riep hij door het park: ‘Halleluja, 
God is groot!’ Hij bekommerde zich er niet om dat mensen 
hem raar aankeken en bleef doorgaan met het prijzen van God. 
Na een tijdje liep er een man langs het jongetje, een man die 
net zijn studie had afgerond. De man voelde zich slim en dacht 
alles te weten. Toen hij het jongetje zag zitten met een open 
Bijbel wilde hij de ogen openen van de jongen. Hij wist wel dat 
God niet bestond en dat alles maar verzinsels waren. Hij ging 
naast de jongen op de bank zitten. De jongen keek hem aan 
met een lach en zei: ‘Hoi, weet u wel hoe groot God is? Ik las 
net dat God het volk Israël door de Rode Zee leidde. Hij had 
gewoon de golven stopgezet!’ 
De man, verheugd omdat hij de jongen wat kon vertellen, zei 
tegen de knul: ‘Dat was ook niet moeilijk; wetenschappelijke 
feiten wijzen uit dat de Rode Zee toen maar 30 centimeter diep 
was’. 
De jongen keek verrast. Zijn ogen dwaalden van de man af naar 
de geopende Bijbel. De man was blij dat hij de ogen van de 
jongeman geopend had en wilde vertrekken. Nauwelijks had hij 
weer twee stappen gezet, of de jongen begon God te loven, 
harder dan ooit: ‘Halleluja! Halleluja! God is zo groot!’ De man 
draaide zich om en vroeg aan de jongen waarom hij zo blij was. 
‘Wow’, antwoordde de jongen, ‘God is nog groter dan ik dacht! 
Hij heeft niet alleen het volk van Israël door de Rode Zee 
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geleid, Hij heeft ook nog eens het hele Egyptische leger doen 
laten verdrinken in 30 centimeter water!’ 

Hartelijke groeten, 
Ds. Jos Hoogstede 

 
 
 

Wijk 1 Waarneming 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: Zaterdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. M. van der Holst 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Speciaal voor onze jeugd: Kerkasiel Kampen, 
zondag 14 december! 

Er was, er is voor hen geen plaats in de veilige ‘herberg’ 
Nederland…. Daarom zitten Aram van 21, Ariana van 15, 
Amelia van 11 en Alexa van 4 samen met hun ouders al ruim 
één jaar ‘opgesloten’ in een veilige kerk. Waaróm zitten zij 
daar? Waaróm doet die kerk dat? Heeft dit iets met het geloof 
en het volgen van Jezus te maken? En hoe houden die kinderen 
en hun ouders dat vol? 
Op zondag 14 december zijn wij als PKN Ommen weer 2 uur bij 
het Kerkasiel in Kampen. En ik dacht: laat ik eens speciaal de 
jeugd (én zo mogelijk ook hun ouders) voor deze bijzondere 
viering uitnodigen! De kinderen Babayants zijn leeftijdgenoten 
van jullie en als je nadenkt over hun situatie, realiseer je je 
hóeveel geluk je hebt dat jouw wiegje en het wiegje van je 
ouders in Nederland heeft gestaan! Hoe zou jóuw leven eruit 
hebben gezien als jij als meisje, als vrouw in Afghanistan, als 
christen in Nigeria of Oezbekistan, of in het gewelddadige 
Sudan of Eritrea was geboren? En als jij in de schoenen van 
Aram, of van Ariana en Amelia had gestaan…? Natuurlijk is 
iedereen van harte welkom in Kampen op zondag 
14 december! We beginnen om 18.00 uur.  
Van 18.30 tot 19.30 uur is het programma speciaal gericht op 
de jeugd. Van 19.30-20.00 uur kijken en luisteren degenen die 
de 2 uur vol willen maken nog naar een mooie 
Adventsboodschap. We hopen velen van jullie, jong en oud, te 
zien!  

Sonja van Kooten 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.S. de Greef 
  dsdegreef@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: dinsdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Jubilea 
Op 1 december was het echtpaar Boezelman-Dijk 25 jaar 
getrouwd. 
Op 6 december is het echtpaar De Lange-Schoppink 40 jaar 
getrouwd. 
 Op 12 december is het echtpaar Wermink- Lamberink 50 jaar 
getrouwd. 
Op 17 december is het echtpaar Jaspers-Van Duren 60 jaar 
getrouwd. 

De vier jubilerende echtparen van harte gefeliciteerd en Gods 
zegen gewenst! 
 

Doopdiensten 
Er zijn twee aanvragen ingediend voor de bediening van de 
doop. Hiervoor zijn er doopdiensten gepland op zondag 
11 januari in Ommen en op zondag 18 januari in Witharen. Het 
doopgesprek is gepland op 11 december. Als er andere ouders 
zijn die ook hun kindje willen laten dopen, dit geldt zowel voor 
wijk 1 als voor wijk 2, kan er contact met ds. Hans de Greef 
worden opgenomen. 
 
 

Advent 
In deze tijd leven we toe naar het kerstfeest. Lied 465 vat 
kernachtig samen waar het in de adventstijd om draait:  
Hopen en uitzien naar het licht,  
hopen, weten dat het kwade zwicht,  
hopen, Christus komt. Het ware licht. 

Hartelijke groet, 
Ds. Hans de Greef 

 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. E-J. Haselhorst 
  jongerenwerker@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: wo en do in Pand25 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 

Datum + tijdstip Wat Waar 

Elke 
zondagochtend 

Kindernevendienst en 
kinderoppas 

Meerdere 
kerken 

Maandag  
8 december 
19.00-
20.00/20.30 

Catechisatie (12 t/m 15 
jaar) 

Pand 25 
(Brugstraat 25) 

Dinsdag  
9 december 
19.00-
20.00/20.30 

Catechisatie (12 t/m 15 
jaar) 

Pand 25 
(Brugstraat 25) 

Dinsdag  
9 december 
19.00 -20.00 uur 

Wiki club 
Witharen/Vinkenbuurt 
(groep 5 t/m groep 8) 

Gebouw Irene, 
Witharen 

Vrijdag  
12 december 
19.00-20.00 uur 

Tienerclub  
(12 t/m 15 jaar) 

Pand 25 
(Brugstraat 25) 

Vrijdag  
12 december 
19.00-20.30 uur 

Kerstviering club N-Joy Dante zuid 

Dinsdag  
16 december 
19.00 -20.00 uur 

Wiki club 
Witharen/Vinkenbuurt 
(groep 5 t/m groep 8) 

Gebouw Irene, 
Witharen 

Vrijdag  
19 december 
18.00-19.00 uur 

Kinderkoor ‘Een vrolijk 
geluid’   
 

Gereformeerde 
kerk 

 
Zondag 14 december Wie gaat er mee naar Kerkasiel Kampen 
Aram van 21, Ariana van 15, Amelia van 11 en Alexa van 4 
zitten samen met hun ouders Babayants al ruim één jaar 
‘opgesloten’ in een veilige kerk in Kampen. Waaróm zitten zij 
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daar? Waaróm doet die kerk dat? Heeft dit iets met het geloof 
en het volgen van Jezus te maken? En hoe houden die kinderen 
en hun ouders dat vol? 
Op zondag 14 december zijn jullie als tieners/jongeren (en hun 
ouders) van 18.30-19.30 uur uitgenodigd bij het Kerkasiel in 
Kampen. Sonja van Kooten uit Ommen maakt voor die tijd een 
speciaal programma voor jullie! We willen vooraf met elkaar 
om 17.00 uur eten in Pand25, om daarna rond 17.50 uur naar 
Kampen te rijden. We zijn rond 20.30 uur weer terug in 
Ommen.  
Wil je mee? Meld je dan voor 10 december aan via de 
groepsapps of bij Doriene Boezelman. Als jij of je ouders een 
auto hebt en kan rijden, horen we het ook graag. 
Als je meer informatie wil, kun je mailen naar  pakan@pkn-
ommen.nl. Of lees het artikel in de Stentor van 22 november: 
www.destentor.nl/redactie/kerkasiel/  
Hopelijk tot 14 december! 
 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
30-11 Dhr. en mw. G.H. Hollak 
 Mw. S. de Fretes- Tuhumury 
 
Vinkenbuurt 
23-11 Dhr. H. Huisman 
30-11 Dhr. G. Bakker 

Geke Ruiterkamp 
 
Gereformeerde kerk 
2-11 Dhr. H. van Bruggen 
5-11 Mw. H. Albers-Feenstra  
9-11 Verpleeghuis De Hoekstee 
16-11  Mw. A. Dijk-Makkinga 
23-11 Dhr. J. Tempel 
23-11 Mw. T. Wignand-Bosma 
 
Witharen 
16-11 Dhr J. Schuttert 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Van de Redactie 
Met verschijnen van dit nummer is er een mijlpaal bereikt.  
25 jaar geleden, in december 2001, is het eerste nummer van 
Kerkvensters verschenen. Iedere 14 dagen wordt door een 
enthousiaste groep van ca. 120 vrijwilligers Kerkvensters 
gemaakt en bezorgd. In deze groep zit ook een aantal 
vrijwilligers die het al 25 jaar lang doen.  
Hartelijk dank hiervoor! 
 
 
 

Email abonnement 
Met ingang van 1 januari 2026 bestaat de mogelijk om 
Kerkvensters digitaal te ontvangen via email. Het Pdf-bestand 
wat u in de email ontvangt is gelijk aan de papieren versie.  
Om Kerkvensters te kunnen lezen dient u te beschikken over 
een PDF reader. Het bestand kunt u het beste openen op een 
tablet of laptop. Op een mobiele telefoon leest een  
Pdf-bestand minder goed. Vanwege het kleine scherm moet er 
veel heen en weer gescrold worden. Bij het ontvangen van 
Kerkvensters via de email ontvangt u geen papieren versie 
meer. De kosten blijven hetzelfde namelijk € 15,00. 
Indien u Kerkvensters per email wilt ontvangen stuur dan een 
email naar kerkvensters@pkn-ommen.nl met als onderwerp: 
Email abonnement en vermeldt verder in deze email uw naam, 
adres en emailadres. 
 
Actie Kerstpakketten 2025 
Traditiegetrouw krijgen veel mensen in december een 
kerstpakket van hun werkgever. Soms is het een nuttig pakket, 
soms ook komt het onder in de kast te liggen en denkt u: wat 
moet ik hier nu mee?  Behoort u tot deze laatste groep, of 
misschien ook wel tot de eerste groep, dan willen wij u 
attenderen op onze actie. In de Ommer samenleving zijn veel 
mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken. De diaconieën willen hen graag helpen met uw 
kerstpakket. Naast kerstpakketten is het ook mogelijk om 
boodschappen in te leveren. Het gaat hierbij om houdbare 
producten zoals koffie, thee, blikken soep, blikken groenten, 
knakworstjes, stuk zeep, doucheschuim of een mooie kaars. 
Inlevermogelijkheden: 
Kerkelijk bureau, Kerkstraat 5, op 11 en 16 december van 09.00 
uur tot 12.00 uur, contactpersoon Jan Companje 
Vinkenbuurt, 14 t/m 16 december, maandag 15 december bij 
Dick Reurink. 
De Kern van 15 t/m 21 december tijdens openingstijden van  
De Kern, contactpersoon Freddy Jansen. 

De diaconieën 
 
13 december Winterfestival 
Van 13.00 tot 19.00 uur in het centrum van Ommen. Op dat 
moment is de Hervormde kerk ook open. Er zal onder andere 
een trio optreden en een koor. Ook zal het orgel bespeeld 
worden. Iedereen van harte uitgenodigd. Meer informatie volgt 
nog via de beamer, website en de Kerk App. 

Werkgroep Kerk-Open 
 
18 december Kerstviering Oldenhaghen 
Op deze middag is ds. Jos Hoogstede onze predikant. Verder 
werkt aan deze middag mee het CBTB regiokoor. Iedereen van 
harte welkom. Aanvang 14.30 uur. 

De ouderencommissie 
 
21 december Festival of Lessons and Carols 
De vierde zondag van Advent 19.00 uur in de Hervormde kerk. 
Deze Lessons en Carols zijn ontstaan uit een traditie in 
Engeland, bedoeld om de reguliere kerkdienst wat 
toegankelijker te maken, zodat meer mensen de dienst gaan 
bijwonen. Met medewerking van Kamerkoor Salland, o.l.v. 
Henk Ophoff en organist Marin van Heerde. Voorganger in 
deze dienst is ds. Henry Dorgelo. 
Na de dienst wordt u een kop koffie / thee aangeboden en kunt 
u napraten met de medewerkers over deze dienst. De toegang 
is gratis, maar aan de uitgang wordt een collecte gehouden ter 
bestrijding van de onkosten. 

Hervormde gemeente 
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9 januari PKN Cantorij: Kennismakings- en informatieavond 
Enige tijd geleden, toen wij vanuit de PKN Ommen de 
Kerkasieldienst in Kampen enkele uren gaande hielden, 
luisterden wij o.a. naar een paar mooie liederen van Huub 
Oosterhuis. Enkele mensen praatten daarover na en zeiden: 
eigenlijk zouden we in onze kerkdiensten weer een cantorij 
moeten hebben, om zo nu en dan mooie, nieuwe liederen met 
de gemeente te leren/te zingen. Ds. Hans de Greef, die 
regelmatig nieuwe liederen kiest als de tekst mooi aansluit bij 
het thema van de dienst, is enthousiast over dit voorstel. En 
inmiddels hebben zich, na wat rondvragen, uit beide kerken 
zo’n 15 belangstellenden gemeld. Ook is er een enthousiaste 
dirigente gevonden, nl. Gea Gijsbertsen!  
Het idee is, om te beginnen met medewerking van de cantorij 
in een beperkt aantal diensten per jaar in beide kerken. Dat 
betekent dat we niet wekelijks zullen repeteren, al zal de 
dirigente ons in het begin wellicht vaker willen zien en horen, 
om de verschillende stemmen te leren kennen. We denken als 
repetitieavond aan vrijdagavond van bijv. 18.45-19.45 uur, 
zodat we door de week andere koren niet in de wielen rijden.  
Graag nodigen wij allen, die zich als belangstellende hebben 
opgegeven, uit voor een eerste ontmoeting, ook met de 
dirigente, op vrijdagavond 9 januari 2026 om 19.00 uur in De 
Kern. Het liefst willen we met zo’n 20 zangers en zangeressen 
beginnen. Daarom: mocht u of jij na het lezen van dit bericht 
zin krijgen om mee te doen, of wil je eerst nog wat extra 
informatie, laat het ons weten of kom ook naar deze 
kennismakings- en informatieavond! We hopen in het nieuwe 
jaar een mooie start te kunnen maken met elkaar. 
Sonja van Kooten, Jos Maessen en Herman Tip, 
initiatiefnemers. 
 
Aanmelden Pubquiz 
Vrijdag 30 januari 2026 is er weer een pubquiz in De Kern met 
leuke vragen en weetjes in diverse categorieën. Er is nog plek 
voor nieuwe teams! (max. 20 teams, VOL=VOL) Dus lijkt het 
je/jullie leuk om mee te doen? Meld je aan via pubquiz@pkn-
ommen.nl. Uiterlijk 31 december a.s., graag met vermelding 
van de naam van jullie team. Tot dan!! 

Ellen Bakker 
coördinatie teams pubquiz 

pubquiz@pkn-ommen.nl 
 
PKN-Kampeerweekend 2026 
Net als vorige jaren wordt ook in 2026 een kampeerweekend 
georganiseerd voor kampeerders (caravan, tent, camper) van 
onze kerkelijke gemeentes. Dit om eens op een andere manier 
met elkaar om te gaan, elkaar te ontmoeten en te leren 
kennen. Het is een ongedwongen samenzijn waarbij we 
eveneens enkele activiteiten aanbieden welke geen verplicht 
karakter hebben. De reacties van deelnemers van vorige jaren 
waren overwegend positief en voor 2026 is de animo uit deze 
groep weer groot om mee te gaan. Het gebeuren vindt dus 
sowieso doorgang. 
De periode en camping is reeds bepaald, dit wordt het 
weekend van 26 tot 28 juni (met optie op maandag 29 juni) 
wederom op camping Ackersate in Voorthuizen. Indicatie 
kosten ca. €45,00 per nacht (2p). Voor een late check-out en/of 
extra personen zal hier nog wat bijkomen. Zie de website van 
de camping (https://www.ackersate.nl/) voor detailinformatie. 
Kortingskaarten worden geaccepteerd. 
Wie gaan er (weer) mee, jong, oud, gezin, alleenstaand, enz.? 
Leuk, van harte welkom! Graag jullie opgave voor 1 januari a.s. 
bij één van onderstaande personen: 
Roel Timmerman of Jan Meulenkamp. 
Wist u dat er in de kerk-app een aparte groep aangemaakt is 
van deze activiteit? Wilt u meer weten van de PKN 
Kampeerclub en wilt u onze acties/info niet missen wordt dan 

lid van deze groep. Open de kerk-app, ga rechts onderin uw 
scherm naar ‘Ontdek’, tik dat aan en scroll door naar onze 
groep. Tik aan: Vraag toegang. Daarna ontvangt u alle info van 
de PKN Kampeerclub. 
 
Bedankje Mundo de Talentos 
Via een gemeentelid kreeg de 
ZWO-commissie de vraag om 
bij te dragen aan dit project in 
Mexico. Mundo de Talentos is 
in 2019 opgezet door twee 
Nederlanders, Laura en Eleni, die zich inzetten voor scholing en 
beroepsbegeleiding van kansarme jeugd in Mexico. Per week 
krijgen 800 leerlingen les op de weekendscholen in Mexico. De 
professionals die werkzaam zijn in dit project doen dit vrijwillig. 
En studenten die afstuderen begeleiden op hun beurt weer 
nieuwe studenten. De kinderen zijn dankbaar voor het 
onderwijs wat zij op deze scholen krijgen, en zoals ze zelf 
zeggen geeft het hun ‘richting en hoop op een eigen toekomst.’ 
Op dit moment is de organisatie bezig met een derde vestiging 
waar 40 leerlingen les gaan krijgen.  Ze zijn dankbaar voor onze 
bijdrage aan dit project. 

ZWO Commissie 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Kerkelijk Bureau is gesloten is van 18 december t/m 5 januari.  
 
Versterking H.V.D. 
In april van dit jaar hebt u kunnen lezen dat Henk Veurink zich 
heeft aangesloten bij de groep vrouwen die de H.V.D. vormen. 
Er is toen besloten om de H.V.D. de Hervormde Vrijwilligers 
Dienst te noemen en werd er een oproep gedaan aan de 
mannen om ook de H.V.D. te komen versterken. 
Maar… tot op heden hebben zich geen mannen gemeld en zit 
Henk in zijn eentje bij de dames. Dat vindt hij niet erg, maar het 
zou toch leuk zijn als er een aantal mannen zich bij de H.V.D. 
aansluiten. 
De H.V.D. brengt bezoekjes aan gemeenteleden van 80+, bij 
verjaardag, bij jubilea en bij ziekte. In feite gewoon het omzien 
naar elkaar. Dus mannen, bel, mail of app en kom de H.V.D. 
versterken! 

Namens de voorzitters H.V.D. en pastorale teams, 
Jolanda van Beesten 

 
Oproep voor nieuwe koffieschenkers 
Bij het team van koffieschenkers is plaats voor nieuwe heren 
en dames die mee willen helpen met het koffieschenken na de 
ochtenddienst. Het koffieschenken na de dienst is voor velen 
van ons een fijne en goede manier om elkaar te ontmoeten, na 
te praten of gewoon gezellig samenzijn. Er is elke 
zondagochtend koffiedrinken in de kerk of in Pand 25. Wij 
hopen dat u het team van koffieschenkers komt versterken. 
Opgave en inlichtingen kunt u inwinnen bij Jennie Beniers. 
We hopen u graag te ontmoeten bij de koffie. 

Namens het team koffieschenkers 
 
15 december kerstbakje maken in Pand 25  
Deze maandagmiddag van 13.30-16.00 uur is er weer 
gelegenheid om samen een kerstbakje te maken. U bent van 
harte welkom. Het belooft een gezellige en actieve middag te 
worden. Voor materialen, groen en decoratie wordt gezorgd. 
Er staat een voorbeeld stuk ter inspiratie. U mag natuurlijk ook 
zelf een bakje of andere spullen meenemen. Tussendoor is er 
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tijd voor koffie, thee en iets lekkers. Er staat een pot voor een 
vrijwillige bijdrage voor de onkosten. 
Opgeven kan bij Jennie Beniers.  
We hopen u op deze middag te ontmoeten. 

Pastoraal team Noord-West en Zuid-Oost 
 
Temperatuur Hervormde kerk 
Om de warmte zoveel mogelijk in de kerk te houden, zal vanaf 
1 december a.s. de in- en uitgang aan de orgelkant niet meer 
gebruikt worden. Deze maatregel zal gelden tot 1 april 2026. 

R.W. Stobbelaar, namens CvK Herv. Gem. 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan 
de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
05-11 Dankdag Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 48,05 € 43,90 € 26,75 
 
09-11 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen 105,67 € 118,70 € 105,67 
Ommen HA 255,25  
 
16-11 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 143,57 € 159,60 € 112,85 
Vinkenbuurt 30,35 33,80  
Kerk Vinkenbuurt 32,30 
 
23-11 Kerk Diaconie  
Vinkenbuurt € 31,55 € 36,67 
Kerk Vinkenbuurt 27,75 
 
Giften 
Voor de zending 
Zendingsbussen kerk Vinkenbuurt € 95,46 
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. A. Koezen 
€ 10,00 via mw. S. Westerhof 
 
Voor de bloemen Hervormde Kerk Vinkenbuurt 
€ 20,00 via fam. Heusinkveld 
 
Voor de H.V.D. 
€ 20,00 via mw. A. Koezen 
 
Voor de H.V.D. Noord-West 
1 x € 7,00, 3 x € 10,00, 2 x € 15,00 en 3 x € 20,00 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
9 december Kerstattenties 
Aan alle contactpersonen, ouderlingen en diakenen van de 
Gereformeerde kerk: Dit jaar hebben wij besloten om een 
andere invulling te geven aan de kerstattenties. Meer 
informatie hierover staat in de naar u verzonden mail.   
Dinsdagavond 9 december van 19.00-20.00 uur in De Kern 
hopen wij u te ontmoeten. 

Joke Hogenkamp, Allina Kremer en Gertine Dunnewind 
 
 
 

Gezellig samenzijn Tweede Kerstdag 
Evenals vorige jaren is er op Tweede Kerstdag weer een gezellig 
samenzijn in De Kern. Wij willen echter wel een kleine 
verandering toepassen. Tweede Kerstdag vanaf 10.30 uur bent 
u welkom voor een kopje koffie en een drankje. Rond de 
middag zorgen we voor een broodje met een kop soep en 
daarna willen we graag afsluiten. Wij willen wel graag weten op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen, daarom graag even 
opgeven. Bij de ingang van De Kern liggen intekenlijsten, of per 
mail of telefoon. 

Henk Jan Jansen, beheerder 
 
Nieuws vanuit de wijkkerkenraden: invalpoule voor 
ouderlingen bij begrafenissen/trouwerij 
Binnen onze gemeente is er een invalpoule van ex-
ambtsdragers gevormd om ondersteuning te bieden tijdens 
kerkdiensten bij begrafenissen en trouwerijen wanneer een 
vaste ouderling verhinderd is. Dit betekent dat er altijd iemand 
beschikbaar is om de dienst te begeleiden, de familie bij te 
staan en praktische taken op zich te nemen. Op deze manier 
zorgen we ervoor dat elke dienst waardig en zorgvuldig 
verloopt. De invalpoule bestaat uit mw. Gerda van Es, dhr. Jan 
Heijnk, dhr. Geert Tent, dhr. Jan Slotman en dhr. Bé Pierik. Wij 
zijn dankbaar voor hun bereidheid en inzet. Hun bijdrage 
onderstreept: samen zijn wij kerk. 

Hetty de Lange, Algemeen scriba 
 
Toekomstige vacatures organisten 
Het zal geen geheim zijn, dat een deel van onze organisten de 
'leeftijd der zeer sterken' begint te naderen. Dat betekent dat 
het de komende jaren steeds belangrijker wordt om jongere 
generaties te betrekken bij het spelende ambt. Daarom deze 
oproep: zijn er spelers in de gemeente die ervaring willen 
opdoen met het begeleiden van de samenzang in de eredienst? 
Of je orgel, piano of keyboard speelt, maakt in het begin niet 
uit. Als je een vierstemmige liedzetting kunt spelen, dan heb je 
de basisvaardigheid in huis om je te ontwikkelen tot organist in 
de kerkdienst. Ben je benieuwd hoe het zou klinken als je dat 
op het grote orgel in de kerk probeert en hoe het voelt als de 
gemeente met je mee gaat zingen?   
Als dit je nieuwsgierigheid prikkelt of een gevoelige snaar bij je 
raakt, neem dan eens contact met mij op. We laten je niet 
zomaar in het diepe springen, maar bieden een traject van 
coaching en ondersteuning aan. Bij een eerste kennismaking 
zien we welke ontwikkeling je nog nodig hebt en hoe je dat 
kunt aanpakken. We kunnen het individueel of groepsgewijs 
doen. Dat hangt er ook vanaf hoeveel deelnemers er zijn en 
wat ze het liefste willen. Ik ben benieuwd naar reacties. Wees 
vooral niet te bescheiden. Iedereen met muzikaal gevoel in 
hoofd en vingers kan het leren. Niet geschoten is altijd mis! 

Frans Dijkstra 
 

Nieuw vast lied bij afkondiging overlijden 
We hebben in de Gereformeerde kerk het gebruik om bij 
afkondiging van het overlijden van een gemeentelid een jaar 
lang een vast lied te zingen. Bij het begin van een nieuw 
kerkelijk jaar gaan we over op een ander lied. Vorig jaar zongen 
we telkens 'Er is een land van louter licht'. In overleg met onze 
predikant Hans de Greef heeft de taakgroep Eredienst 
voorgesteld om het komende jaar lied 731 vers 2 te gebruiken. 
We hebben dat al eerder gebruikt, dus het is goed bekend.  

‘Zij raken niet vergeten, die over zijn gegaan, 
tot U, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan. 

Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis, 
Gij zult ze blijven spreken, tot die dag aan zal breken, 

waarop het wachten is.’ 
Namens de taakgroep Eredienst, 

Frans Dijkstra 
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Giften 
Voor de Kerk 
€ 50,00 via ds. Jelsma 

Hartelijk dank 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
4 december Verkoop 
Vanaf donderdag 4 december tussen 10.00 en 17.00 uur is er 
weer een verkoop aan huis van kerstkleden, kussens, tassen, 
schorten, etc. Alles met korting.  

D. Poortier 
 
13 december SOVO Kerstmarkt in de Bermerstraat 

We bereiden ons weer voor op de volgende 
actie om geld in te zamelen voor de verdere 
bouw van het bejaardenhuis in Oekraïne.   
Dit jaar staan we weer op de kerstfair in 

Ommen op 13 december in de Bermerstraat. U kunt daar weer 
onze heerlijke eigen gebakken knijpertjes kopen en de eigen 
gemaakte grafstukken en kerstbakjes. 
Veel vrijwilligers zijn vanaf 8 december in het depot aan het 
werk om grafstukken en kerstbakjes te maken. Als u niet tot 
13 december kunt wachten, zijn de kerstbakjes en grafstukken 
ook in het depot aan De Brink 53 (achter de sportschool) te 
koop, van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 december en van maandag 
15 t/m donderdag 18 december van 09.00 tot 16.00 uur. Of in 
overleg met onderstaande contactpersonen. Ook zijn vanaf 
9 t/m 20 december (week 50 en 51) de kerstbakjes en 
grafstukken buiten bij de Husselmus, Varsenerpoort 12 te koop 
tijdens openingstijden.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan 
Hofmeijer of Erna Martens. 
 
13 december Kerstsamenzang 
Deze zaterdag om 20.00 uur gaan we samen bekende 
kerstliederen zingen afgewisseld met prachtig orgelspel door 
Ad Huetink. Op het programma staan naast vele bekende 
liederen enkele orgelsolo’s. Het volledige programma vindt u 
op onze website. 
Reserveren? ℡ 0572-371838 (Huetink), of via de site:  
www.huetink-royalmusic.nl 
Wees van harte welkom in de Willem Hendrik Zwart Hal, 
Grensweg 17 Lemelerveld.  
 
19 december Geef een Lichtpuntje met Christmas Movies in 
Concert 
Kerst is een tijd waarin we graag omzien naar elkaar. Als 
christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria Ommen (SDG) 
spelen we ieder jaar op Eerste Kerstdag in de dienst van 
10.15 uur in de Gereformeerde kerk en hebben we ook 
regelmatig bijgedragen aan de kerstavondvieringen. Muziek 
verbindt, zeker in deze periode. 
Op vrijdag 19 december organiseren wij het evenement 
Christmas Movies in Concert in De Carrousel. Tijdens deze 
sfeervolle avond komen geliefde kerstfilms en livemuziek 
samen: herkenbare filmbeelden op het grote scherm, omlijst 
door muziek van alle onderdelen van onze vereniging. Een 
bijzondere kerstbeleving voor jong en oud.  
Rondom dit evenement starten wij de ‘Geef-een-Ticket (actie)’. 
U kunt hierbij een ticket doneren voor iemand voor wie een 
avondje uit niet vanzelfsprekend is of niet de (financiële) 
middelen heeft om het evenement bij te kunnen wonen. Wij 

zullen ervoor zorgen dat deze geschonken tickets 
terechtkomen bij mensen die in deze periode wel een 
lichtpuntje kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld iemand die 
een moeilijke tijd doormaakt, een gezin met beperkte 
middelen of een oudere die vaak alleen is. Met uw bijdrage, 
hoe klein of groot ook, kunt u een ander een warm en 
onvergetelijk moment bezorgen. 
Uiteraard bent u zelf ook van harte welkom om deze sfeervolle 
avond bij te komen wonen en voor het aanschaffen van de 
tickets en overige informatie kunt u terecht op onze website 
www.sdgommen.nl. Zo laten we samen het kerstlicht in 
Ommen een beetje helderder schijnen. 

Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria Ommen 
 
19 december Kerstconcert  
Met samenzang door Vocaal Ensemble Luxlaudé  
Inmiddels is het een traditie geworden: op vrijdagavond voor 
Kerst samen zingen, luisteren en geloven dat Jezus het Licht en 
onze Hoop mag zijn in deze wereld. Ook dit jaar viert Vocaal 
Ensemble Luxlaudé (Erika Lambers, Rianne Seigers, Corine de 
Jong en Marjanne Kremer) dit graag samen met u op 
vrijdagavond 19 december in NGK ‘de Fontein’, Marleseweg, 
Den Ham. De aanvang is 20.00 uur. Het ensemble wordt 
aangevuld met een mannenkwartet – Herman Hamberg, Han 
Knigge, Hans Plaggenmars en Arrold van der Vijgh – en zij 
worden begeleid door Bram Jaspers (orgel) en Rosanne 
Plaggenmars (dwarsfluit). Het geheel staat onder de bezielende 
muzikale leiding van dirigent Caspar Rodijk, die ook de piano 
bespeelt. Het programma ademt herkenning én verrassing. 
Bekende kerstliederen als Komt allen tezamen, Stille Nacht en 
Hoe zal ik U ontvangen? nodigen iedereen uit om voluit mee te 
zingen. Daarnaast klinkt er muziek die het hart stil maakt: van 
het eeuwenoude Let all mortal flesh keep silence tot het 
verstilde Rorate Coeli desuper, en een bijzondere combinatie 
van The First Noël met Pachelbels Canon.  
Bij de uitgang is er de mogelijkheid voor het geven van een 
vrije gift. Na afloop bent u van harte welkom voor een gezellig 
samenzijn in de hal van de kerk onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 
 
20 december Kerstwandeling  
Wandel mee in het kerstverhaal! Op zaterdag 20 december 
komt Kerst tot leven met sfeervolle scènes, mooie lichtjes en 
muzikale medewerking van De Bazuin, gospelkoor Good News 
en de band Breathe. Kom jij ook? 
Start tussen 18.00 en 19.30 uur bij de ingang van Oldenhagen.  
Iedereen is van harte welkom! 

Namens de commissie Kerstwandeling NGK Ommen 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
Gebedspunten   

 Laten we God danken dat we te midden van het duister 

van deze wereld erop mogen vertrouwen dat Jezus het 

kwaad heeft overwonnen en we mogen uitzien naar Zijn 

Licht voor de wereld. 
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 Laten we bidden dat we, in navolging van Jezus, tegenover 
al het kwaad in deze wereld het goede zullen proberen te 
zetten, door de kracht van de Heilige Geest.    

 Laten we God danken voor alles om ons heen waar we van 

mogen genieten. Laten we onze zegeningen tellen!  

 Laten we Gods zegen vragen voor alle Advents- en 
Kerstvieringen die er in de komende weken worden 
gehouden. Dat iedereen in deze vieringen Gods liefde voor 
ons mag ervaren.  

 Laten we bidden voor mensen die het zwaar hebben in 

hun leven. Dat ze Gods nabijheid en kracht zullen mogen 

ervaren en er verandering in hun situatie zal mogen 

komen.  

 Laten we God danken dat Hij ons nooit alleen laat en we 
erop mogen vertrouwen dat we gedragen worden door 
Zijn liefde die sterker is dan de dood. 

 Laten we bidden dat jongeren die op zoek zijn naar 

zingeving of verdieping van hun geloof, zich zullen 

aanmelden voor de nieuwe Youth Alpha cursus. 

 

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 

gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 

gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 

verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 

naar dit mailadres. 

 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 19 december. 
Let op!! Dit nummer is voor 3 weken.                        
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 9 december voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via E-
mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00-20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie  : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
 

Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 

 
Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven 
gedeelte van de kerkapp 
 
Website 

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 
Vertrouwenspersonen 
Frank Hofman  
Joke Hulst   
Erik Meijer   
Wieb van der Veen  
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman 
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g.: Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Reserveren:  herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Gereformeerd kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP  Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:  
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 ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
Of verhuiskaartje / bericht afgeven bij koster/beheerder. 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP  Ommen 
 ℡ 0529-451206  dekern@pkn-ommen.nl 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
Openingstijden zalencentrum De Kern 
Ma-di-wo-do: 09.00-12.00 uur & 19.00-22.00 uur 
Di-do: 13.30-16.30 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 14.30-16.30 uur (uitgezonderd schoolvakanties) 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur tevens koffie-inloop 
 
Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 PB Witharen 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden 
gebruikt. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 
 

Diversen 
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Voor de Adventsviering op 10 december 2025 
Het ouderen/seniorenteam van de Gereformeerde kerk 

organiseert een adventsviering. 

 

 

                                               Deze middag vindt plaats op:  

                                               Woensdagmiddag 10 december in De Kern                                  

                                               Aanvang 15.00 uur  

                                               Inloop vanaf 14.30 uur   

 
 

 

Ouderen/senioren en ook belangstellenden zijn van harte 

welkom deze middag!! 
 

                                                      Koffie en thee staan voor u klaar. 

                                                      Na afloop van de viering is er een  

                                                      kop soep en een broodje.  

                                                      U kunt zich hiervoor opgeven  

                                                      tot zaterdag 6 december a.s. via: 

                                                      

                                                      Opgavelijsten bij de uitgang van  

                                                      de kerk of bij uw ouderling, diaken 

                                                      of contactpersoon, 

   

                                                      of bij: 

                                                      mw. W. Ningbers  

                                                      dhr. G. Horsman  

 Namens de diaconie en het ouderen/seniorenteam 

 van de Gereformeerde kerk. 
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